Oecumenisch leerhuis over 'De zeven werken van barmhartigheid'

Hongerigen te eten geven.
Vreemdelingen opnemen.
Zieken bezoeken.
Doden begraven.
Dorstigen laven.
Naakten Kleden.
Gevangenen bezoeken.

De afgelopen jaren is een zekere traditie ontstaan om als Het Erfdeel en St. Stephanusparochie
samen een paar leerhuisavonden aan te bieden. We zijn vorig jaar begonnen met een inleiding op 'de
zeven werken van barmhartigheid' en de overeenkomsten daarmee in de protestantse traditie.
Daarnaast zijn we ingegaan op het ‘barmhartige werk’ doden begraven.

We gaan daar dit seizoen verder mee, door een paar mensen uit te nodigen die door hun werk of
vrijwilligerswerk veel ervaring hebben met het 'barmhartige werk' zieken bezoeken en
vreemdelingen huisvesten.

Naast een inleidend gedeelte is er in het tweede deel van de avond ruimte voor interactie en
gesprek.

23 oktober: Ik was ziek en jullie bezochten mij

Deze leer/gespreksavond in de St. Stephanuskerk zijn Sietse Schuurmans en Leddy Karelse bij ons
te gast. Ze vertellen over haar werk als geestelijk verzorger in het Diaconessenhuis en De
Schiphorst/Reggesoord.

13 november: Ik was een vreemdeling, en jullie hebben mij gehuisvest

Deze leer/gespreksavond is in de vergaderzaal van Het Erf.

Meine Hilberdink is bij ons te gast om te vertellen van zijn rijke ervaringen bij Vluchtelingenwerk
Nederland.

Beide avonden zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur. Om 19.45 uur staan koffie en thee klaar.

Dorenda Gies, pastor van Stephanusparochie, Wiert Sarolea en Femke Groen vanuit Het Erfdeel,
begeleiden de avonden.

Iedereen is welkom, ook als je maar één van beide avonden kunt!

Voor deelname kun je je opgeven bij Dorenda Gies pastorgies@rkkerkmeppel.nl
en Femke Groen femke.g.groen@gmail.com of T 0522 256322
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